
Fabian Verlinde 

Al sinds een jonge leeftijd trek ik graag naar de waterkant waar ik toen vooral met de vaste stok op 

voorntjes viste. Ook leerde ik kennis maken met andere visserijen door activiteiten die werden 

verzorgd door de plaatselijke visvereniging wat ik erg leuk vond. Dit is dan ook de rede dat ik me 

graag inzet voor de jeugd om ze een onvergetelijke dag te laten beleven en een hoop bij te leren over 

het vissen en de natuur.  Tegenwoordig vis ik vooral gericht op karper maar ik pak zo af en toe ook 

nog eens een roofvishengel of een dobbertje mee naar de waterkant waar ik net zoveel plezier van 

kan ervaren. 

 

 


